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KABOUTERS 
eb je wel eens gehoord van kabouters? 
Vast wel denk ik. Weet je hoe ze er uitzien? 
Nee? 
Dan zal ik het je vertellen. 

 
Kabouters hebben mooie grote mutsen op, met een lange 
punt eraan. Ze hebben ook een grote baard. Ze zijn erg 
klein maar reuze lief hoor. Ze helpen graag iedereen als ze 
het kunnen. 
Nu woont er één van 
die kabouters in een 
groot bos. Hij woont in 
een heel klein huis met 
luikjes voor de ramen. 
Weet je hoe alle dieren 
in het bos hem 
noemen? 
Pennewip! 
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Wel een rare naam, hè? 
Maar ja, het is dan ook een kabouter. 
Pennewip beleeft in het bos met alle dieren iedere dag wel 
iets leuks. Soms ook wel eens niet zo leuk. 
Luister maar eens. 
 
Op een dag loopt Pennewip in het bos te wandelen. 
Het is mooi weer en lekker warm. Hij loopt vrolijk te 
fluiten. 
Als hij zo tussen de bomen doorloopt, hoort hij ineens iets 
dat hij niet kent. 
‘Hé,’ denkt hij, ‘wat is dat nou weer. Zal er een ziek dier in 
het bos zijn?’ 
Hij weet niet zo gauw waar het geluid vandaan komt, maar 
als hij even goed luistert, hoort hij ver weg een dier janken. 
Het lijkt wel een hondje. 
Hij loopt er hard naar toe en ja hoor. 
Als hij dichterbij komt, ziet hij dat het een kleine hond is. 
Het heeft zijn pootje bezeerd en kan niet lopen. 
Ach, wat zielig is dat, zo'n klein hondje alleen in zo’n groot 
bos. 
Kabouter Pennewip vindt het heel erg en daarom zegt hij 
tegen het hondje: ‘Ik zal je helpen, kom maar.’ 
Het hondje jankt een beetje en vindt het fijn dat hij wordt 
geholpen. 
Pennewip neemt hem in zijn armen en gaat ermee naar 
zijn huis. Daar doet hij eerst een verband om zijn zieke 
poot. 
Als dat goed zit, pakt hij voor de hond een mand om er 
lekker in te slapen, maar eerst nog een beetje water en 
een stukje worst. 
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Wat is dat heerlijk. 
Pennewip vindt het heel fijn, dat hij dat hondje heeft 
geholpen.  
Het is een leuk beestje met een bruine kleur. 
 
Een paar dagen later is het zieke pootje weer helemaal 
beter. 
Maar dan wil het hondje niet meer weg. Het wil bij 
Pennewip blijven. 
Nou ja, Pennewip vindt het wel goed hoor. Het is wel leuk, 
zo'n speelkameraadje. 
 
Dat vind jij toch ook leuk? 
Maar het hondje moet een naam hebben. 
Hoe zal Pennewip hem noemen? 
In het volgende verhaal hoor je hoe Pennewip de naam 
van het nieuwe vriendje ontdekt. 

Mmmm… 


