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Hallo jongens en meisjes, 

Jullie hebben het misschien al begrepen. Ik ben de vrolijke Kerstman… 

Net als jullie moet ik hard werken… De lange reizen door de lucht, het regelen van de cadeaus, 
het voederen van de rendieren, de bezoekjes aan mijn grote kleine vrienden, de trollen… En 
toch ben ik vrolijk, want ik houd van gezelligheid, de spannende verhalen van mijn vrienden, de 
leuke dingen in al die verschillende landen… Maar… wat klets ik veel. 

Ik ga het jullie niet allemaal vertellen, maar ik zal het jullie laten zien… 

Volg me maar… 
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Kerst gaat over de geboorte van Jezus, de zoon van God. Jullie kennen het verhaal van zijn 
geboorte vast wel… Maria en Jozef, de drie wijzen uit het oosten, de ezel, de kribbe en 
natuurlijk de STER. 
Over sterren gesproken… 
Let nu goed op, Er komen OPDRACHTEN aan. Je pas aan een nieuwe pagina beginnen als je de 
pagina waarmee je bezig bent af hebt.  

Die OPDRACHTEN bestaan uit drie delen! 

Deel 1 begint nu: jullie moeten uitzoeken welke 10 landen ik binnenkort ga bezoeken. Hieronder 
zien jullie de eerste twee landen. (De andere kom je vanzelf tegen)  
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Hebben jullie wel eens in een arrenslee achter een stel rendieren door de lucht gevlogen… 

IK WEL! 

En ik zal jullie vertellen: het waait soms zo hard, dat mijn muts eraf vliegt en mijn baard rond 
mijn oren hangt. Daarom ging ik op bezoek bij G. Weer, de beroemde meteoroloog, met de 
vraag… Wat is WIND? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Maar, toen trof ik mijn trolvrienden en die hadden een totaal andere verklaring… 
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Ik hoop dat ik niet teveel last heb van de winden als ik naar mijn volgende bestemming ga.  
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Ter ere van Rudolf 
 
Rudolph the Red Nosed Reindeer  
Rudolph, the red-nosed reindeer  
had a very shiny nose.  
And if you ever saw him,  
you would even say it glows.  
 
All of the other reindeer  
used to laugh and call him names.  
They never let poor Rudolph  
join in any reindeer games.  
 
Then one foggy Christmas Eve  
Santa came to say:  
"Rudolph with your nose so bright,  
won't you guide my sleigh tonight?"  
 
Then all the reindeer loved him  
as they shouted out with glee,  
Rudolph the red-nosed reindeer,  
you'll go down in history!  
 

 
BRRRRRRR… Wat is het daar koud. Als ik daar ben, hangen ze aan mijn baard… Enige 

informatie over waar hij vandaan komt: 
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Even een raadseltje tussendoor: 

RaRaRa… Wat is het verband tussen het spel domino, de piramides in 
Egypte, jullie huis, sommige wegen, de speelplaats, dammen, en deze… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maar weet je ook waarom ze er zijn? 
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Even over het weer in… 
 
Koud hè? Sneeuw en ijs. Leuk hè, die sneeuw? 
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Ook veel mist, heb ik begrepen. Maar…  
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Een volgend onderwerp: tips voor oud en nieuw… 
Of… kun je ook wat anders doen dan TV kijken of stiekem vuurwerk verknallen… 
JA! Ga spelen met elkaar. Een Leuk gezelschapsspel (PimPamPet, Burgemeestertje, Monopoly, 
Triviant…) of bedenk zelf een GAVE QUIZZ… Gezellig, grappig en memorabel (wat dat 
betekent ben ik vergeten). Wat je ook kunt doen:  

 
DIT IS DEEL TWEE VAN DE OPDRACHTEN: 

UIT WELKE LANDEN KOMEN DE BOVENSTAANDE NIEUWJAARSWENSEN? 
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YEEEAAAA, na oud en nieuw weer snel naar school… Leren over bijvoorbeeld…  
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Het wordt voor jullie een leuk jaar met spannende, verrassende en leuke momenten. 
Maria 
Kindje 
ster 
meester 
juf 
kinderen 
Cito-toets 
jaar 
Jozef 
carnaval 
disco 
klassenavond 
vakantie 
spookhuis 
paaseieren 
Jezus 
Kerk 

 
Zet de letters die overblijven achter elkaar en je leest de zin: 

 
_________________________________________________________ 

.  
  

O P S T E O T O T I C P 
S L V R E T S E E M V A 
P C A R N A V A L I J A 
O F K S M A R I A J F S 
O A A N S U S K A E O E 
K I N D J E I T Z R C I 
H I T W E N N O E E S E 
U R I N D A J A A  R I R 
I R E E K E R K V S D E 
S C R H F U J O O O L N 
- E S U Z E J A A R N ! 
N Kleur de hokjes van de woorden D 
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Nu jullie… 
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Dat was het voor dit jaar, maar voordat ik jullie verlaat enige belangrijke informatie: 

Voor de drie opdrachten:  

1 Noteer de 10 landen waar ik binnenkort op bezoek kom. 
2 Noteer de landen van de nieuwjaarswensen 
3 Het verhaal: ‘waarom er jufs en meesters zijn?’… 


